15. Wegkruis Peelheide

lets ten noorden van Tungelroy,
daar waar zich een veldweg in de
Peelheide afsplitst van de Telhei-
destraat, heeft eeuwen lang een
hardstenen kruisbeeld gestaan.
Een paar brokstukken van dat
eerbiedwaardige wegkruis zijn
naar het gemeentemuseum van
Weert overgebracht. Het cemen-
ten wegkruis, dat later op dezelf-
de plek werd geplaatst is inmid-
dels weer vernield zoals onze fo-
to laat zien.

Het is een historische plek want
ooit moet in deze omgeving een
man zijn vermoord. Volgens som-
mige bronnen was dat een zeke-
re Linssen uit Maaseik. Hij had
op de markt te Weert onder meer
een zak spijkers gekocht. De
moordenaar zou op deze eenza-
me plek hebben toegeslagen om-
dat hij - door het rammelen van
het metaal om de tuin geleid - de
hand meende te kunnen leggen
op een buil klinkende munt. Vol-

gens andere zegslieden ging het
om Johannes Thijssen, een vee-
koopman, die opweg was naar
zijn huis te Maaseik. De waar-
heid zal wel nooit achterhaald
kunnen worden.

16. Wegkruis Regionaal Woonwagencentrum

Dit kruis werd op verzoek van de
huidige bewoners van het cen-
trum geplaatst op de wegsplit-
sing Roeventerpeelweg/Rapha-
élaweg, dit ter gelegenheid van
de heropening van het centrum
in 1974,

Voordien bevond zich dit kruis in
het thans niet meer in gebruik

zijnde kapelletje daar tegenover
langs de Leveroysedijk.

Indertijd is dit kruis geschonken
aan de woonwagenbewoners
door de Minderbroeders van de
Biest en heeft 't in eerste instan-
tie gestaan op de oude plaats
van het centrum bij de tunnel
Maaseikerweg.
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