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19. Wegkruis Swartbroek

In 1901 was men begonnen de
weg van Weert naar Swartbroek
te verharden, een karwei dat het
jaar daarop klaar kwam. Juist in
die dagen overleed Catharina
Princen. Voor zij stierf liet zij
haar broer beloven een kruis te
zullen plaatsen daar, waar de ver-
nieuwde weg de beek uit de
Kootspeel kruist.

Wel een beetje jammer dat men
later, zonder veel gevoel voor dit
mooie plekje, er zo'n foei-lelijk
transformatorhuisje achter gezet
heeft. Op onze foto is dat geluk-
Kig niet te zien.

Op Altweerterheide, niet ver van
de Bocholterweg, staat dit kruis
waarvan het hout duidelijk spo-
ren draagt van het corpus, dat er
eens op bevestigd was. Het
kruisbeeld is in de jaren zestig
hier geplaatst door een in-
dustrieel uit Weert, Paul Th. van
de Venne. Het corpus van gebak-
ken klei was afkomstig van het
kruis, dat op het graf had
gestaan van zijn vader, Jean van
de Venne. Boven dat graf kwam
echter een tombe en bij die gele-
genheid of iets eerder moet dit
kruis op Altweerterheide zijn ge-
plaatst.

20. "Weg ' kruis Altweerterheide
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