Dit kruisbeeld vinden we daar
waar de Blaakvenweg zich af-
splitst van de Geuzendijk. Er
bestaat een nauwe relatie tussen
dit kruis en het wegkruis dat iets
verderop langs de Geuzendijk
staat, en waaraan we in februari
aandacht hebben gegeven. In de
dertiger jaren van deze eeuw was
dat eeuwenoude kruis erg verval-
len. Voor de familie Russel, in-
dustriélen uit Weert, was dat een
doorn in het oog. Daarom stel-
den zij deken Souren voor, dat
oude vervallen wegkruis maar op
te ruimen, waarna zij voor een
nieuw kruisbeeld langs de weg
zouden zorgen.

De deken wilde dat historische
kruis echter niet laten verwijde-
ren en hij besloot het te laten
opknappen. Maar de familie Rus-
sel gaf het eenmaal gemaakte
plan niet op en plaatste in 1933
aan het begin van de Blaakven-
weg het kruisbeeld van onze fo-
to.

13. Wegkruis Blaakvenweg

14. Kruisbeeld in tuin Franciscanenklooster Biest

Vermoedelijk werd dit kruis om-
streeks 1918 door pater gardiaan
Romualdus Peeters in de tuin
van het Franciscanerklooster
aan de Biest geplaatst. Waar-
schijnlijk is het een van de eerste
werkstukken van de ltaliaan Jos
de Monte, die in 1917 een kieine
terrazo-werkplaats in Weert be-
gon.

We zien hoe de voeten van
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Christus naast elkaar op een
soort voetensteun zijn geplaatst.
Dat is overigens een bedenksel
uit later tijden want geen enkele
schrijver uit de dagen, dat Jezus
van Nazareth leefde, spreekt
daarover. De eerste afbeelding
van een Kkruis, waarop zo’n voe-
tensteun voorkomt, stamt uit de
7de eeuw.
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