Het kruis waaraan we deze
maand wat meer aandacht willen
geven staat langs de Geuzendijk.
Hoe belangrijk deze weg altijd
geweest is voor de mensen van
Weert, wordt duidelijk als we een
eindje verderop de monumentale
grenssteen bekijken, die ge-
plaatst is op de grens van Lim-
burg en Brabant. De kunstenaar,
Joep Thiessen uit Roermond,
heeft er in 1952 groepen mensen
op afgebeeld die de eeuwen door
van deze weg gebruik maakten.
We zien voorhistorische mensen
die in deze omgeving woonden
en Romeinse soldaten optrek-
kend langs deze weg. We zien
protestanten, die in de 17de en
18de eeuw hierlangs naar Budel
trokken om er te kerken. Vanaf 1
oktober 1795, toen Weert inge-
lijffd werd bij de Franse Repu-
bliek, waren dat de katholieken,
omdat hun kerkgebouwen in de
stad door de vijand waren geslo-
ten. We zien op dit monument de
lakenkooplieden naar Antwerpen
gaan om daar het beroemde
Weerter laken te verhandelen.
Maar we treffen er ook de veel ar-
mere Teuten aan, op weg naar
Weert om er hun diensten als
marskramer aan te bieden.

De huidige Geuzendijk - die pas
in 1952 verhard werd - is dus een
belangrijke verbindingsweg ge-
weest in de loop van de geschie-
denis,al moeten we ons van zo’n
weg in vroeger eeuwen geen al te
grootse voorstelling maken. Het
was niet meer dan een brede
strook grond, met diepe sporen
doorgroefd.

De tekst, sinds jaar en dag op dit
kruisbeeld aangebracht, herin-
nert eraan dat het reizen toen
ook nog veel gevaren met zich
meebracht:

2. Wegkruis Geuzendijk
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"Alvorens gij den weg betreedt
die door de bergen leidt

bidt hier die voor uw zaligheid
den bitteren kruisdood leed.’

Er zijn hier in de buurt heel wat
mensen verdwaald op de uit-
gestrekte heidevelden waartus-
sen zich verraderlijke moerassen
bevonden. Volgens sommige ver-
halen zou daarom in 1587 al een
Kruis zijn opgericht er nagedach-
tenis van al die mensen, die
ooit in deze omgeving het leven
lieten, en tevens als waarschu-
wing voor hen die door deze
streek moesten trekken. Waar-
schijnlijker is het, dat dit kruis
pas in 1786 werd geplaatst, toen
drie Weertenaren, die naar de
markt te Budel waren geweest,
op de terugweg in deze omge-
ving zijn verdwaald. Het drietal
vond er de dood op hun weg en
een van hen werd later op deze
plek teruggevonden.
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