Voormalige rectorij

Pelmersheideweg 4,

Swartbroek

Een van de weinige buiten het

stadscentrum gelegen woonhui-
zen, die voorkomen op de officié-
le Nederlandse Monumenten-

\\J\ b

lijst, is het pand Pelmersheide-
weg 4 op Swartbroek.

Dit hoge bakstenen huis met in
de gevel het ankerjaartal 1782
heeft tot 1968 gediend als wo-
ning voor de rector, later pastoor
van het kerkdorp Swartbroek.

In de tweede helft van de 16e
eeuw werd in Swartbroek de St.

Corneliuskapel gebouwd (ge-
sloopt in 1965), waar de Minder-
broeders van Weert voor de plaat-
selijke bevolking godsdienstoe-
feningen hielden. In 1778 stelde
het Kapittel van St. Servaas te
Maastricht, dat mede-tiendheffer
was van de tienden in Weert, er
een vaste priester aan en kort
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daarna werd voor deze een eigen
woning gebouwd. In Tungelroy is
langs de Tungelerdorpsstraat
eenzelfde soort rectoraatswo-

ning gelegen met het ankerjaartal
1784.

Eris in de loop der jaren van het
oorspronkelijk karakter weinig
Blijkens nog

verloren gegaan.

SHO“’eerterland

aanwezige gegevens bevatte de
woning in 1803 gelijkvioers 4 ka-
mers, op de eerste verdieping
eveneens 4 kamers en daarboven
een graanzolder. Er was een ei-
gen zaal voor vergaderingen van
o.a. het kerkbestuur. In de kelder
was een waterput en in de keuken
een bakoven, die onlangs werden
teruggevonden.

In de tuin was een kleine wagen-
schuur met paardenstal gelegen.
In 1858 was het gebouw zodanig
in verval geraakt, dat dringend
herstel noodzakelijk was, ge-
raamd op een bedrag van f350,—.
Daar de gemeente Weert niet in
staat was, om financieel bij te
springen en de plaatselijke bevol-
king slechts f 50,— kon bijdra-
gen, verleende de provincie een
subsidie van f 200,—, naderhand
wegens overschrijding van de
oorspronkelijke raming verhoogd
met een aanvullend subsidie van
f125,—.

Het pand was tot + 1925 (in dit
jaar kwam de nieuwe parochie-
kerk klaar) eigendom van het
kerkdorp Swartbroek, daarna van
het R.K. Kerkbestuur St. Corneli-
us, enis na het gereedkomen van
een nieuwe pastorie op het St.
Corneliusplein in 1968 in particu-
liere handen overgegaan.

Een der eerste priesters, die er
gewoond hebben, was J.J. Tim-
mermans, die in 1798 tijdens de
Franse Revolutie met zovele an-
dere priesters bij decreet verban-
nen werd.

De laatste priester-bewoner was
pastoor J. Penders.

Aangezien Swartbroek tot 1932
geen parochie maar een recto-
raat was, heet het pand in officié-
le stukken nog steedsde v.m. rec-
torij Swartbroek.



