den de kapel verdwijnen. Er is zelfs een handtekenin-
genaktie voor het behoud van de kapel gevoerd. Ge-
lukkig is op dezelfde plaats het oorspronkelijke kruis
opnieuw geplaatst.

Memoriekruis aan de Wessemerdijk

Een kruis, dat vele generaties Nederweertenaren heeft
geintrigeerd is wel het memoriekruis, gelegen iets bezij-
den de Wessemerdijk, voorbij het bruggetje over het
voedingskanaaltje bij het bedrijf van Feijen. Het was
niet alleen het kruis op zich dat door zijn massieve vorm
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Het Memoriekruis aan de Wessemerdijk.

de aandacht trok, maar ook en vooral hoe die jonge-
man uit Eupen hier verzeild was geraakt en noodlottig
verongelukt. De tekst, ingebeiteld op het hardstenen
kruis luidt als volgt :

Ano 1731 den 17 August
Leo Martinus Sterman
Jongman van Eupen door
het omvallen van syne
kaere is onversehens
heir droefich
verongluckt
R.IP.

Inmiddels zijn de sluiers omtrent de herkomst van de
verongelukte jongeman opgelicht3¢), maar of hij nu ver-
dronken is of gewoon verongelukt zal wel nooit te be-
wijzen zijn.37)
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Onlangs heeft het kruis een grondige opknapbeurt on-
dergaan en is er met door de buurtschap verzamelde
gelden een kapelletje omheen gebouwd.

SINT ROCHUS PAROCHIE
Slechts de naam van de in 1972 gestichte parochie en
enkele overbliifselen herinneren aan de eertijds be-
kendste kapel in Nederweert.

St. Rochus-kapel

Op bijna alle foto’s van de omgeving van de oude sluis
15 domineert de St. Rochus-kapel, waarschijnlijk de
oudste kapel in Nederweert.

A

De St. Rochuskapel in 1933.

Vanaf de veertiende eeuw verspreidde zich de St
Rochus-devotie over West-Europa. Tussen 1550 en
1750 werden in Noord- en Midden-Limburg meerdere
kapellen aan hem gewijd. 38 St. Rochus, wiens naam-
dag wordt gevierd op 16 augustus, is de patroon van de
bedevaartgangers en de beschermer tegen besmettelij-
ke ziekten (speciaal de pest). Meestal staat hij afgebeeld
in een pelgrimsjas met slappe hoed op, terwijl reistas,
staf en drinkfles zichtbaar zijn. Op jas of hoed een Ja-
cobsschelp, herkenningsteken van een pelgrim. Als be-
schermheilige tegen besmettelijke ziekten toont hij
meestal zijn bovenbeen met een zwerende wond. De
uitdrukking "Het is St. Rochus met zijn hond” als men
het heeft over twee onafscheidelijke vrienden, maakt
duidelijk waarom hij meestal in gezelschap van een
hond wordt afgebeeld.

De Nederweertse kapel zou zijn gesticht in 1644. Meer-
dere oude documenten verwijzen naar het bestaan van
de kapel.

Op 7 juli 1684 geeft de bisschop van Roermond Theo-
dorus van Berckel verlof om bij de kapel een “erimita-
ge” oftewel kluis te bouwen en geeft hem regels. Zo
moest hij de zieken en de "gepestificeerden” verple-
gen.39 In de overlijdensregisters van de parochie staat



Het oude beeld van St. Rochus, beschermheilige tegen besmettelijke
ziekten, Is overgebracht naar de parochie-kerk.

het overlijden van Van Berckel aangegeven op 3 fe-
bruari 1691. Op 13 mei 1697 geeft de bisschop van
Roermond Laurens Laurensen toestemming om een
kluis te bouwen 40)

In het oud-archief van de gemeente Nederweert be-
vindt zich een map met "Stukken betreffende een ge-
schil tussen de magistraat van Nederweert en de eer-
waarde heer Princen, onderpastoor te Weert, over het
planten van bomen door de eerwaarde heer Princen
op de bleekvelden bij de kuil nabij de St. Rochuskapel.
1777-1781"41) Dit alles wijst erop dat de kapel vroeger
een voorname plaats in Nederweert innam.

In 1894 werd de kapel vernieuwd. De tekst van het
chronogram boven de ingang luidde : Zal.lge RoChUs
beWaar NeDerWeert eVenals Voorheen Van al.Le be-
sMettellJke zlekten - 1894.42)

Bij aantekeningen over de kapel van koster Hobus, in
de vorige eeuw vele jaren koster van de St. Lambertus-
parochie, treffen we gegevens aan over sterfgevallen
aan dysentrie, die vooral s avonds werden begra-
ven :43)

oktober 1779 55
september 1794 105
september 1811 12
oktober 1811 59
november 1811 27

In een brief van Jean Kessels aan Pierre Linssen d.d. 12
december 1937 staat de volgende opmerking over de
St. Rochuskapel :

"Nu nog over de St. Rochuskapel.

In mijne kinderjaren heb ik mijn moeder dikwijls hoo-
ren vertellen (zij was uit die buurt vandaan) dat zich 2
soldaten aan die kapel hadden doodgevochten en ook
op die plaats begraven werden. Inderdaad werden bij
de verbouwing der kapel in de negentiger jaren 2 ge-
raamten gevonden, deze heb ik zelf gezien” 4%

Ock deze kapel heeft inmiddels het veld moeten rui-
men tegen het steeds oprukkende verkeer. Nog zijn en-
kele restanten bewaard gebleven. Zo prijkt de toren-
haan in de tuin van Henk Cox, terwijl het St. Rochus-
beeld zich bevindt in de parochiekerk van Budschop,
die is toegewijd aan de H. Rochus.

DINSDAG 2 APRIL 1935.

NEDERWEERT.

Inbraak in twee kapelletjes.

In den nacht van Zaterdag op Zondag werd
ingebroken in het St. Rochus-kapelletje op de
Schansstraat en in het kapelletje van O. L. Vrouw
van Altijddurenden Bljstand gelagen aan den
Hoogen Weg. In beide kapelletjes werden de offer-
blokken geforceerd. De buit zal echter klein zijn
geweest, daar in het St. Rochuskapelletje (het-
welk slechts enkele weken in het jaar geopend is)
weinig in de offerblok kan hebben gezeten en
in het andere kapelletje julst Zaterdag de offer-
blok geledigd was door den koster,

Zaterdag werden door meerdere personen en-
kele verdacht-uitziende zwervers in de kom ge-
zien en daarom wordt vermoed, dat deze de in-
braak met diefstal hebben gepleegd. De politie
heeft de zaak in onderzoek.

Blijkens een kranteberichtje werd in 1935 ingebroken in twee Neder-
weerter kapelletjes.

Wijweten dat heiligen niet op wraak zijn belust en zeker
Sint Rochus is wat dit betreft boven alle twijfel verhe-
ven. Was dit anders dan zou men kunnen denken aan
een wraakactie van de goede heilige wegens de afbraak
van zijn heiligdom. Want door het verdwijnen van brug
15 zou dit deel van Nederweert, dat vele eeuwen lang
dank zij de St. Rochuskapel een der drukste van Neder-
weert was, wel eens een doodse hoek kunnen worden.

Veldkruiskapel aan de Hoofstraat

In het Weekblad voor Nederweert van 29 april 1984
treffen we onder de titel "Renovatie Veldkruiskapel
Voltooid” het volgende artikel aan :

"In de jaren rond de eeuwwisseling werd door de bewo-
ners van het gehucht de Schans een veldkruis opge-
richt aan de toenmalige Schansstraat. In 1905 werd
mede op initiatief van Antonius van Eijk (Schans Teu-
nis) een kapelletje rond dit kruis gebouwd, zodat het
beschermd was tegen weersinvloeden. Dit werd ge-
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