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Aflevering 36
Lezen en schrijven

Wie in onze huidige tijd niet E-mailt, SMS-t of Twittert lijkt er bijna niet meer bij te horen.
De traditionele brief begint het steeds meer af te leggen tegen de moderne media. En
dat terwijl de tijd nog niet eens zover achter ons ligt dat velen niet eens konden lezen en
schrijven. Het is nog maar de vraag of de toekomstige geschiedschrijvers onze Tweets

en SMS-jes kunnen achterhalen.

Feit is wél dat de huidige archieven uitpuilen
van de schriftelijke nalatenschap van onze
voorouders. Een voorbeeld is de, voor zover
bekend, oudste brief uit Nederweert gericht
aan een inwoner uit Leveroy. In 1647 voltrok
zich een drama in het Leveroyse gezin van
Lem Nijs en zijn echtgenote Heijl. Beiden
kwamen kort na elkaar te overlijden en zo bleef
hun minderjarige dochter als wees achter. Zij
erfde de omvangrijke bezittingen van haar
ouders in Leveroy, bestaande uit “huijs, hoff,
landt ende sandt”. Maar omdat de nazaat van
Lem en Heijl Nijs nog minderjarig was (en er
dus geen sprake kon zijn van beheer) bleven
erf en land, zoals dat heette “te vogelweijde”
liggen. Met andere woorden: onkruid en
vogels kregen vrij spel. De voogden Jan Nijs,
Willem op 't Root en Jennis Fijen besloten
om het goed per openbare verkoop aan de
man te brengen.

De rentmeester van de Heer van Nederweert,
die normaal gesproken bij dit soort transac-
ties aanwezig moest zijn, was verhinderd.
Hij meldde zich per brief af bij voogd Willem
op ‘t Root, door de rentmeester betiteld als
Wijlm derrotSchroer. Uit de tenaamstelling
kan afgeleid worden dat Willem op 't Root
schroer (schreur) dus kleermaker van beroep
moet zijn geweest.

De brief luidt in modern Nederlands als volgt:
“Bijzonder goede vriend Wijlm derrotSchroer
in Leveroy. Ik laat jullie weten dat ik vandaag
niet naar Leveroy kan komen omdat het van-
daag in Kessenich jaargeding (rechtzaak) is,
alwaar ik belangrijke verplichtingen heb. Ik
hoop dat jullie in deze kwestie je best wil-
len doen aangezien mij dat veel waard is. Dat

Adressering van een brief uit 1787 aan Cornelis
Trouwen, wijnkoopman in Nederweert. (Gemeen-
te-archief Nederweert; foto Alfons Bruekers).

beveel ik ook aan bij God Almachtig, deze
22ste oktober 1647. (Was getekend) Lem
Versiers, Uw dienaar naar beste vermogen.
Deze brief te bezorgen bij de Roetschroer in
Leveroy.”

In de brief staat de oude spellingswijze van
de plaatsnaam Leveroy, namelijk Levelroeij
of Leijvelroij. Met tweemaal de letter | dus.
Of het écht de oudste brief aan een Neder-
weertenaar is, is niet meer te achterhalen.
Het valt op dat er van echte adressen nog
geen sprake was. De notitie “bestellen op
Levelroeij bijden RoetSchroer” was ruim vol-
doende om te waarborgen dat de brief zijn
bestemming zou bereiken. Het tijdperk van
postcodes, E-mailadressen, SMS-nummers,
Twitter-accounts was in 1647 nog lang niet
aangebroken.

Alfons Bruekers

Ook Stichting Geschiedschrijving Neder-
weert is te volgen via de sociale media. Volg
de ontwikkelingen op heemkundig gebied
via Twitter-account @SGNederweert.



