
Aflevering 17 

Vriezen en dooien 
De periode van de 15e tot de 19e eeuw wordt wel eens aangeduid als 'de kleine ijstijd'. 

Gemiddeld lagen de temperaturen een graad of twee onder het gemiddelde van tegen­

woordig. Dat leidde tot zeer strenge winters, met grote gevolgen. Dankzij Maria Luijten, 

een Weerter kloosterzuster en kroniekschrijfster, weten wij dat een extreme koudegolf 

in de winter van 1564/'65 onze streek teisterde. 

Door de strenge vorst legden zelfs grote 
noten- en kastanjebomen het loodje. Het 
was zo koud dat, gezeten voor het open 
haardvuur, de beker met drank in haar handen 
bevroor, aldus bericht ons zuster Luijten. Het 
was geen uitzondering en uit de archieven 
zijn dan ook meer van dergelijke berichten 
bekend. Vanaf Driekoningen 1709 werd 
geheel Noordwest-Europa geteisterd door 
extreme kou. Simon van Roij (1624-1714), 
een rijke boer uit de Winnerstraat, schreef 
daarover in zijn familiekroniek: "In het jaar

1709 in het begin van de maand januari heeft 

het zo sterk gevroren in Nederweert, dat al het 

koren dat gezaaid was in de aarde bevroren

is. Wij hebben het helemaal opnieuw moeten 

zaaien met zomerkoren. leder vat koren kostte 

toen drie tot vier gulden". Hongersnood was 
het onvermijdelijke gevolg. 

Toch zijn aantekeningen over plaatselijke 
weersomstandigheden betrekkelijk zeld­
zaam. De spreekwoordelijke uitzondering op 
de regel komt uit Ospel. Thieu van Deursen, 
oud-reservaatwachter van Nationaal Park 
de Groote Peel, is van jongs af aan gebiolo­
geerd geweest door het weer. Eigenlijk was 
hij net zo'n nauwgezette kroniekschrijver als 
vierhonderd jaar eerder Maria Luijten. Van 
1958 tot in de jaren '80 heeft van Deursen 
elke dag aantekeningen gemaakt over de 
weersomstandigheden in de Ospelse Peel. 
Zijn journaals schonk hij kortgeleden aan het 
archief van de Stichting Geschiedschrijving 
Nederweert. 

In de aantekeningen van Thieu van Deur­
sen kunnen we bijvoorbeeld het verloop van 

Thieu van Deursen en zijn oom Graad bij 'Het 

Blaak' in de Ospelse Peel. 

Foto uit 1956; collectie Thieu van Deursen. 

de strenge winter van 1962/'63 van dag tot 
dag volgen. De vorst trad in op 14 novem­
ber 1962 en zou maar liefst vier maanden 
aanhouden. Op Tweede Kerstdag werden er 
door Thieu 250 schaatsers geteld op 't Elfde. 
Dat peelven was uitgegroeid tot een ijsvlakte 
van maar liefst 42 ha groot. Op oudejaars­
avond mat hij een ijsdikte van 23 cm en lag 
de stuifsneeuw in de Peel plaatselijk 1 meter 
hoog. De Ospelse bakkers Kessels en Gub­
bels stelden 26 broden beschikbaar om de 
hongerige vogels bij te voeren. In de derde 
week van januari was het ijs door de aanhou­
dende kou en gure wind 50 cm dik gewor­
den. Er werd volop geschaatst in de Peel. Op 
hetzelfde moment was dat ook het geval in 
Friesland. Zoals menigeen zich nog zal herin­
neren won Reinier Paping daar op 18 januari 
1963 de legendarische Friesche Elfsteden­
tocht. In Ospel zou het nog tot 6 maart duren 
voordat het eindelijk begon te dooien. En zo 
ging deze winter de geschiedenisboeken in 
als de strengste van de twintigste eeuw. 
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