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Wit en zwart 

Vol verbazing en ontzag was Peter Sonnemans uit Nederweert, toen hij in 1813 als dienst-� 
plichtige voor Napoleon in Spanje verbleef. In een brief aan zijn moeder in Boeket schreef 
hij: "Wij hebben gemarcheerd door bergen die driemaal hoger zijn dan de kerktoren van

Nederweert en waar de mensen zo zwart zijn als de Moren". Blijkbaar maakten ook de 
donkergetinte Moorse Spanjaarden grote indruk op de jonge soldaat. 

Van zichzelf waren de Nederweertenaren 
· slechts zwart van de harde, noeste arbeid op
het land. Hoogst zelden kwam een inwoner
vroeger in oogcontact met donkergekleurde
medemensen.
Tijdens een busexcursie van de Jonge Wacht
(rond 1935) naar Antwerpen, hadden twee
gebeurtenissen grote indruk gemaakt op
het Nederweerter reisgezelschap. Voor een
enkeling was het indrukwekkendste voorval
de gescheurde jas van de zoon van een
kerkmeester, die tijdens een plaspauze aan de
prikkeldraad langs de weg bleef hangen. Maar
voor het overgrote deel van de excursiegangers
was het bezoek aan de haven van Antwerpen
het meest memorabel. Ze zagen daar het grote
stoomschip "Belgen land" (dat de passagierslijn
Antwerpen-New York onderhield} aangemeerd
liggen. De Afrikaanse matrozen aan boord
waren vrijwel allen afkomstig uit Belgisch­
Congo. Zoveel donkergekleurde mensen
tegelijkertijd hadden de Nederweerter jongelui
nog nooit gezien.

Onder geheel andere omstandigheden maakten
de Nederweertenaren een kleine tien jaar
later, tijdens W.O. Il , kennis met Amerikaanse
negersoldaten. Een zwarte dokter baarde veel
opzien toen hij op 2 november 1944 gewonde
geallieerden verzorgde in een schuilkelder
in de Kerkstraat. En ook de negerchauffeurs
van de legervoertuigen trokken veel bekijks.
"Het enige dat je 's nachts van hen kon zien
waren hun glimmende ogen" , zo herinnert een
ooggetuige zich.

1 n Nederweert was men al vroeg onder de indruk
van de gekleurde medemens. De familie Mooren
koos een negerhoofd tot haar beeldmerk. Een
zekere Petrus Mooren werd in 1647 geboren in
het huis Kerkstraat 35. Hij stamde uit een zeer
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gegoede familie, studeerde rechten in Leuven 
en vestigde zich als advocaat in Weert. Na het 
overlijden van zijn eerste vrouw huwde hij in 
1713 met een steenrijke Ospelse weduwe van 
de Waatskamp. Helena Stoutemans was haar 
naam en zij was afkomstig van de boerderij 
"Stoutemus". In de tijd dat Petrus Mooren 
actief was als advocaat, gebruikte hij een 
zilveren zegelstempel om officiële stukken in 
rode lak persoonlijk te bezegelen. Na zijn dood 
werd zijn stempel - naar toenmalig gebruik -
gebroken en onbruikbaar gemaakt. Bij toeval 
werd deze stempel enkele jaren geleden op een 
akker in Strateris teruggevonden. Het bevat de 
initialen P.M. en het familiewapen van Mooren, 
een negroïde manshoofd met kroeshaar, bolle 
wangen en brede neus. Die 'moorkop' moest 
verwijzen naar de familienaam, iets wat men in 
de wapenkunde een 'sprekend wapen' noemt. 
Zo herinnert het stempel aan het stereotiepe 
beeld van onze witte voorouders over de 
zwarte medemens. 
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