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KAPEL VAN O.L. VROUW VAN BIJSTAND IN TUNGELROY

Deze O.L. Vrouwekapel, in de volksmond genaamd ,,De Kapel", dateert uit het
begin van deze eeuw. Welke precies de aanleiding is geweest tot de bouw
ervan, is niet meer te achterhalen. Wel is in het gemeente-archief nog een
verzoekschrift aanwezig, dat als volgt is gesteld: ,,Het R. Cath. Kerkfabriek
van Tungelroy gemeente Weert neemt de eerbiedige vrijheid de gemeente
Weert te verzoeken om een klein stuk gronds hetwelk een driehoek vormt,
liggende tegenover het schoollokaal, in vruchtgebruik door het hoofd der
school, af te staan in eigendom aan voorgenoemd kerkfabriek of ten minste
machtiging te verleenen om daarop eene kapel ter eere van Onze Lieve
Vrouw van Gedurige Bijstand te kunnen bouwen. Hopende op eene gunstige
beslissing in dezen, hebben wij de eer te zijn Uw nederig dienaar Geurts
Theod., rector". Op 6 augustus 1900 verleende het gemeentebestuur zijn
goedkeuring. Volgens oudere mensen was de kapel groter van opzet gedacht
doch vanwege geldgebrek moest men met een kleinere genoegen nemen.
In de kapel werd een beeld van O.L. Vrouw geplaatst, geschonken door
Pater Rutten O.F.M. te Turnhout, afkomstig van Tungelroy. In 1938 werd de
kapel grondig gerestaureerd. In 1961 werden door de parochianen en leden
van de K.A.B. opnieuw verschillende verbeteringen aangebracht zowel uit­
wendig als inwendig zoals nieuwe spauwmuren, een nieuw dak en nieuwe
goten. Voor de beschildering maakte zich vooral koster Seevens, die nogal
artistieke aanleg had, zeer verdienstelijk.


