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ST. MATTIASKAPEL AAN DE MAASPOORT

De H. Mattias, wiens feestdag in de laatste week van februari valt, is altijd vereerd als patroon van de reizigers. Hij was degene, die na de Hemelvaart van Chris:us in
het College van de Apostelen werd opgenomen in de plaats van de verrader Judas. Waarschijnlijk heeft hij het Evange·lie gepreekt in Ethiopië en is hij de marteldood
gestorven. Volgens overleveringen bracht de heilige keizerin Helena een deel van zijn overblijfselen over naar Rome en het grootste deel naar Trier, waar hij in de
Mattiaskerk wordt vereerd.
Van wanneer zijn verering in Weert dateert, is niet meer te achterhalen. Wel staat vast, dàt hij sinds mensenheugenis een kapel had op de Maaspoort, precies op de
splitsing van de weg Roermond en naar Stramproy. (Op de bekende plattegrond uit het midden der 16e eeuw van de cartograaf Jacob van Deventer komt zij reeds voor)
In 1890 werd de kapel afgebroken omdat ze veel te klein was geworden voor de toeioop van pelgrims; gedurende de oktobermaand moesten er elke avond tijdens
het bidden van de Rozenkrans minstens 60 mensen buiten blijven staan. Op 2 mei 1890 verkreeg men van het provinciaal bestuur toestemming voor het bouwen van
een nieuwe grotere kapel onder voorwaarde dat deze niet groter mocht zijn dan 4 bij 6 meter. In de tussenperiode werd het beeld van de apostel ondergebracht bij
een der buurtbewoners.
Op zijn feestdag in februari 1892 werd de nieuwe kapel onder zeer grote belangstellng ingezegend. In 1935 moest zij om verkeerstechnische redenen verwijderd worden,
overigens onder groot protest van de Maaspoortbewoners. Het bruikbare interieur zoals beelden, kandelaars enz. werd overgebracht naar de St. Martinuskerk in af­
wachting van de bouw van een eigen kerk voor de bewoners van Leuken en Moesdijk. Toen deze parochie werd gesticht, ontving zij dan ook de naam St. Matthias­
parochie.


