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Tocht van bloed, zweet en tranen

Kéw Lins (Laurentius Bijlmakers)
was in het begin van de vorige eeuw
‘wereldberoemd’ inNederweert.Zo-
als zijn bijnaam al aangaf, had hij
veel verstand van vee, vooral van
koeien. Hij genoot ook een groot
vertrouwen bij de boeren. Lins voer-
de operaties uit bij opgestijfde koei-
en, redde vee van verstikking en kon
zelfs pijn ‘wegbidden. Een heel
aparte man dus, met bijzondere ga-
ven.

Degangnaareenveeartswerdinde -

tijd van Kow Lins niet gauw ge-
maakt. Die drempel lag, onder an-
dere vanwege de kosten, meestal
erg hoog voor menigeen. Als het
ging om paardenziekten was je bij
de hoefsmid aan het juiste adres.
Dat wasbijvoorbeeld het geval alser
sprake was van een ‘hoefbevangen’
paard, eenveelvoorkomend euvelin
vroegere tijd. Zo'n paard had dan
door een sterke inwendige bloeding
hevige pijninde voorhoeven. Het ef-
fect lijkt vrij sterk op een blauwe na-
gel bij een mens: intense pijn en een
kloppend, drukkend gevoel. Het
paard probeerde dan de hoeven te
ontlasten door op de hielen te gaan
staan, bij voorkeur niet te bewegen
of, nogliever, teblijvenliggen. De op-
lossing die men daar voor had was
om de bloeddruk van het paard te
verminderen. Dat deed men door
maar liefst een halve tot heleemmer
bloed afte tappen. Daartoe gebruik-
te men als heelmeesterswerktuig
een vlieém of vlijm, letterlijk een
vlijmscherp mes.

Forse aderlating

In de halsslagader werd een insnij-
ding gemaakt door het mes met een
houten hamer door de dikke paar-
denhuid heen te slaan. Dat was let-
terlijk en figuurlijk een forse aderla-
ting (daar komt dat gezegde dan ook
vandaan). Anders dan de beschrij-
ving wellicht doet vermoeden was
dit geen kwakzalverij of primitieve
plattelandsgewoonte. Het was tot
diep in de vorige eeuw een offici€le
veeartsenhandeling die tot de oplei-
ding van jonge veeartsen behoorde.
Aderlatingen werden ook op men-
senuitgevoerd. Door het aflaten van
wat bloed dacht men schadelijke
stoffen uit het lichaam te kunnen
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verwijderen. Dat speelde bijvoor-
beeld bij ziektes als pleuritis of be-
paalde zweren. Soms gebruikte
men daarvoor mesjes en was het de
plaatselijke barbier of kapper die
vanwege zijn bedrevenheid met
vlijmscherpe werktuigen er een
Kkleine bijverdienste aan had. Over
de hygiénische kant van de zaak
werd toen nog niet zoveel nage-
dacht.

Bloedzuigers

Later gebruikte men bij voorkeur
bloedzuigers. Dat zijn slijmerige
waterwormen die leven van het op-
gezogen bloed van vissen en kik-
kers. Bloedzuigers kwamen overal
in de natuur voor, maar in de ge-
neeskunde had men specifiek de
paardenbloedzuiger nodig. Deze
was in staat om door de taaie men-
senhuid heen te bijten. In het Sars-
ven bij Nederweert-Eind, maar
vooral ook in Weert en Stramproy,
bevonden zich in de negentiende
eeuw zelfs speciale kwekerijen van
bloedzuigers. De in Stramproy op

zeer grote schaal gekweekte medi-
cinale bloedzuigers werden rond
1828 in tienduizendtallen geéxpor-
teerd, onder andere naar artsen en
apothekers in Luik, Maastricht en
Tongeren. Blijkbaar hadden ze daar
in Stramproy een gat in de markt
ontdekt. Boeren en huisartsen be-
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waardenvaak een flesmet eenvoor-
raadje bloedzuigers in de koelte van
de huiskelder.

Nog in 1895 ging men in de zomer
nog vanuit heel Midden-Limburg
naar het toen nog zeer moerassige
Wijffelterbroek in het zuiden van
Weert. Met angstzweet op het voor-
hoofd mocht de patiént dan, na be-
taling van welgeteld drie centen,
even in een waterkuil met bloedzui-

. gersgaanstaanomzichtelaten ‘hel-

pen’. Daarna stapte men met be-
bloede benen weer uit het water. In-
dien de diertjes mee naar huis
werden genomen voor een soort
herhaalrecept, dan kostte dat een
dubbeltje per stuk. Op de terugweg
door het Wijffelterbroek werd de
patiént ook nog eens belaagd door
duizenden muggen die, weliswaar
gratis maar minstens even bloed-
dorstig, afkwamen op zijn of haar
zweet en het huilen nader nabij
brachten dan het lachen. Zo werd
zo'n op zich heilzame reis naar het
Wijffelterbroek een memorabele
tocht van bloed, zweet en tranen...



